Ik ben juf Philippine, juf van de 29 kleuterklas.

Mijn klas is de Rikki-klas. Rikki is onze klaspop en een heel bijzonder
konijn.

Kleuters proberen om alles zo zelfstandig mogelijk te doen. De
technieken die aangeleerd zijn in de 15t kleuterklas worden verder
geoefend en natuurlijk worden er ook nieuwe technieken
aangeleerd.

Wij werken niet meer met foto’s zoals in de 15t kleuterklas maar wij
werken met kentekens: elke kleuter mag er bij het begin van het
nieuwe schooljaar ééntje kiezen: dit hangt aan hun kapstok maar
ook bij hun vast plekje op de bank. Wanneer ze een werkje maken
kleven ze zelf hun kenteken op. Wij hebben een werkhoekje,
puzzelhoekje, bouwhoeken, een poppenhoek met winkeltje, een
zandbakje en nog zoveel meer in onze klas.

De kleuter van de week houdt op het kalenderbord (dat al
uitgebreider is dan in de 15t kleuterklas en waar gewerkt wordt met
prenten) netjes het dagschema, weekschema en de aanwezigheden
bij. Zo zien ze dat het op woensdag turnen is en op vrijdag
poppenkast. Ook een speciale datum (vb. komst van Sinterklaas)
krijgt een plekje op de kalender. Elke maandag wordt er een nieuw
kleutertje gekozen.

Bij mooi weer kan er op het terras en in de zandbak gespeeld
worden.

Tijdens de week van de afvalophaler krijgen we het bezoek van de
vuilniswagen die we van dichtbij kunnen bekijken, maken we kleine
uitstappen naar het park, gaan we naar een toneelvoorstelling,
maken een schoolreis en gaan we in mei of juni picknicken in het
park.



